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İTİB'in 6. Olağan Genel Kurulu 25 CN Londra'da yapıldı s ğa , 
6. Kongremiz oybirliğiyle IKP ye kseltme 


özgürlük savaşımını yü 


kararı aldı 


İTİB'in 25 Eylül Pazar günü Londra'da yapılan 6. 
Olağan Genel Kurulu, örgütün, 5. Kongresi'nden bu yana kaydettiği önemli gelişmeyi simgeliyordu. Bu gelişme, ilerleme, MYK ve federasyona bağlı örgütlerin raporlarından, delegelerin konuşma ve değerlendirmelerine, karar tasarılarına dek tüm Genel Kurul boyunca dile geldi, gözler önüne serildi. 


Genel Kurul sabah saat 11.30'da başladı. Genel Kurul' un yapıldığı Wembley Conference 


Centre'ın önündeki direklerde | 


İTİB bayrakları dalgalanıyordu. 
Genel Kurul salonu ise dövizler ve TKP Genel Sekreteri Í. 
Bilen'in resimleriyle süslenmişti. 
Kızıl bezler üzerine hazırlanmış dövizlerde "TKP'ye Özgürlük", "Yaşasın DISK”, “Sosyalizme açılan ileri demokratik düzeni devrimci ileri”, “TKP, Marksizm-Leninizm ilkelerinden yüz çevirmeden legale çıkacaktır.", “Yaşasın 


yoldan kurmak için! 


Genel Kurul, devrim şehitlerinin anısına saygı duruşu ve hep bir ağızdan Enternasyonal marşının söylenmesiyle açıldı. 
Divan başkanlığının oybirliğiyle seçilmesinden sonra kongreye gönderilen mesajların okunmasına ve konukların konuşmalarına geçildi. (Konukların konuşmaları gelecek sayımızda, mesajlar 
6. sayfadadır.) Bu mesajların içinden bir tanesi vardı ki okunduğunda tüm Genel Kurul üyelerinde heyecan ve coşku doruk noktasına vardı: Yiğit grevci metal sanayi işçileri adına Maden- 


İTİB 6. Genel Kurulu'nda bir görünüş... 


UDC" belgileri yer alıyordu. İş 


| UY 


Sendikası'ndan gönderilen mesaj... Genel Kurul, ülkemizdeki sınıf savaşının ateşleri içinden gelen bu mesajı, başından sonuna ayakta dinledi. Mesajın okunması sona erer ermez büyük bir alkış tufanı koptu ve "Yaşasın DİSK, yaşasın Maden-İş", "DGM'yi ezdik, sıra MESS'de" belgileri tüm salonu inletti. En temiz, en yürekli, en savaşkan duygular şahlandı. Salon birbirine girdi. 

Konukların konuşmaları ve mesajlardan sonra, Merkez Yürütme Kurulu, federasyona bağlı BLIB, MTIB, EMTİB ve YTİB örgütlerinin raporları, saymanlık, İşçinin Sesi, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları okundu. Raporlarda, özellikle de MYK raporunda sosyalist bir kitle örgütü olan İTİB'in geçen kongreden bu yana geçen 6 ay-KNE Temsilcisi Genel Kurulumuzda kası 5. Sayfada 


BA kıs =. 
İTİB neden ilerliyor? 


Hüseyin Tanır 


se sair 


alınır, verilir. 

Ama İTİB tavırlarında bağımsız, başına buyruk değildir. O, TKP'nin politikasını izler, işçi sınıfımızın bu tek devrimci partisinin belgilerini, politikasını yıgınlara yayar. 

İTİB, bir sosyalizm okuludur. Üyelerini sosyalist ahlâk ve bilgiyle eğitir. İşçi sınıfının ülküsü uğruna, sosyalizm, komünizm uğruna savaşacak insanlar eğitir. 

İTİB, tüm çalışmalarını devrimci disiplin ilkeleri ışığında yürütür. Örgüt içinde başıbozukluğa, gevşekliğe karşı ödünsüz bir savaşım yürütür. Gerekirse saflarını arıtarak daha da güçlenir. 

Bir başka ilke de devrimci özveridir. Devrimci özveri olmadan devrimci savaş olmaz. İTİB, bu ilkeye ne denli önem verdiğini Yaz Taarruzu'yla açıkça kanıtladı. Üyelerini böylesi bir devrimci özveri okulundan geçirerek nitel gelişiminde önemli bir aşama kaydetti. 

İTİB, işte bu ilkeler ışığında savaşım vermesi sayesinde geçen kongrede koyduğu hedefleri gerçekleştirebildi. Eksikleri, yanlışları olmadı değil. Ancak iş yapmayanlar yanlış yapmaz. Ama İTİB, ana kancalarını atmış, bu devrimci ilkelere sımsıkı yapışmış olduğu sürece eksikler, yanlışlar kolayca düzeltilecektir. 

Türkiye'de sınıf savaşının en kritik döneme gireceği gelecek yıl içinde İTİB'i daha da yığınsallaştıracağız. Devrimci niteliklere verdiğimiz önemi bir an için bile olsun gözardı etmeden üye sayımızı, özellikle işçi üyelerin sayısını arttıracağız. 


İTİB, gerçek bir sosyalizm okulu olacaktır. 


2 e İZ e 
İşci sınıfımız MC nin saldırılarını boşa çıkaracaktır 


MC yeni yasa tasarılarıyla Faşist baskıları daha da yoğunlaştırmak istiyor 


Işbirlikçi tekelci burjuvazinin MC ve faşist komandolar eliyle düzenlediği saldırılar yogunlaşıyor. Yeni zamlar ve tarım taban fiyatlarına karşı halkın, gınsal direnişlerini bastırmak amacıyla demokratik örgüt ve kuruluşlar üzerindeki baskılar daha da arttırılmaya çalışılıyor. 
Son olarak, "asayiş sorununa çözüm bulmak amacıyla” İçişleri Bakanlığı yeni yasa tasarıları ile yasalarda değişiklik (o önerileri hazırlıyor. 

17 yasa tasarısı ve yasalarda değişiklik önerisinde, yar- 


gıç kararı olmadan polisin ev ara- | 


yabilmesi, üniversite ve "olay çıkan" diğer kurumlarda özel polis teşkilâtı kurulması ve demokratik dernekler üzerindeki faşist baskıların daha da yoğunlaştırılması isteniyor. Faşist tırmanışın bir parçası olan bu girişimler, zaten her fırsatta makinalı tüfekli, bombalı komando saldırılarına, polis baskınlarına uğratılan ilerici kuruluşların seslerini hepten susturmaya, ulusal bagımsızlık, demokrasi ve sosya- 


lizm savaşımına set çekmeye çalışıyor. 
Bunlarla birlikte öğrenci 


yurtlarına, örgüt binalarına, halka saldırılar da hızlandı. İlerici Kadınlar Derneği Bursa Şubesi'ne sabahın erken saatlerinde bir polis baskını düzenlenerek örgüt binası arandı. 29 Eylül'de İstanbul'da Site Öğrenci Yurdu” nun açılmasını isteyen öğrenciler üzerine saldıran polis gençleri copladı. Yine 29 Eylül'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Maden Fakültesi'nde, "NATO Kararlılık 77“ tatbikatını protesto amacıyla düzenlenen forumdan dağılan öğrencilerden 29'u polis tarafından tutuklandı. 


Öte yandan, MC'ye karşı iş, ekmek, özgürlük savaşımı da yeni boyutlar alma yolunda. Bu savaşımda kentte ve köyde tüm emekçileri işçi sımfının hegemonyası altında birleştirmeye yönelik UDC'yi güçlendirme çabaları hızlanıyor. DİSK Genel Temsilciler Meclisi toplantısında bu yolda yeni kararlar alınacak. 
DİSK Genel Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyi Ortak Toplantısında yaptığı konuşmasında Türkler, bu konuya önemle değinerek şöyle dedi: "Birlikten güç doğar, güçten savaşım ve başarı doğar. Bu nedenle UDC, bir savunma cephesi değil, ter- 


Arkası 5. Sayfada 


DİSK 3. Bölge 
Temsilciler 


Kurulu toplandı 


DİSK, İzmir Bölge Temsilciler kurulu toplantısı 4 eylül günü yapıldı. Toplantıda genel politik durum, işçi sorunları ve sendikal sorunlar üzerinde yapılan tartışmalar sonunda çeşitli tavsiye kararları alındı. 

Alınan kararlar arasında "emekçilerin çıkarlarının, demokratik hak ve özgürlüklerinin ko-Yunup geliştirilmesini ve kapitalizmden sosyalizme doğru sosyal gelişmenin ogerçekleştirilmesini sağlayacak olan ileri demokratik bir düzenin oluşturulmasının vazgeçilmez şartı bulunan işçi sınıımızın kendi siyasal temsilcileriyle yer alacağı, siyasal yönetimin görev başına gelmesine giden yolu tıkamayacak bir yönetimin işbaşına gelmesi için" 

Arkası 5. Sayfada 


Taban fiyatlarına direniş yığınsallaşıyor 


İşbirlikçi holdingei burjuvazinin hükümeti MC, zamlarla halkın yaşamını cehenneme çevirirken yeni tarım taban fiyatlarıyla da köyde küçük ve orta üreticinin ekmeğine göz dikiyor. MC, roket hızıyla yükselen yaşam pahalılığına karşın saptadığı gülünç derecede düşük taban fiyatlarıyla köyde yoksullaşma sürecini hızlandırıyor. Yüzbinlerce yoksul köylü ocağını söndürürken, öte yandan büyük çiftlikçilerin daha da palazlanmasına neden oluyor. 

MC'nin bu ekonomik yıkım politikası karşısında köylü hareketleri daha da yükseliyor. Köy-Koop, Adako Birliğin 18 Eylül günü Ceyhan'da düzenlediği protesto mitingi bu eylemlerin en yığınsalı oldu. Onbinlerce küçük 


üreticinin katıldığı bu mitinge, DİSK 2. Bölge Temsilciliği, TöÖB-DER Adana Şubesi, İGD, İKD ve diğer birçok demokratik örgütün de katılmasıyla MC' ye karşı savaşımda kent ve köy 


emekçilerinin birliği yolunda önemli bir adım atıldı. 
20 Eylül'de ise Sakarya, 


Kırklareli, Malkara, Babaeski, Eskişehir, Çorlu, Amasya, Balıkesir, Çanakkale ve Karacabey bölgelerinden gelen binlerce üreticinin katılmasıyla "Taban fiyatlarını ve zamları protesto mitingi" yapıldı. Yürüyüş, Sakarya Ziraat Odası'nca düzenlendi. 

19 Eylül'de Ordu'da TÖB- 
DER, TÜM-DER, TÜS-DER, Genel-İş, Halkevi Ordu Şubeleri, Çağdaş Hukukçular Derneği ve 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KAVGA 2 YORUM 


Anti-faşist, 


anti-emperyalist, anti-tekelci savaşım ayrılmaz bir bütündür 


Cemile Çakmak 


MC hükümeti halka iyiden iyiye harp açtı. Zamlar yüzde 100'ü buluyor. Yüzde 10 devalüasyon oldu, yıl sonuna dek bir yüzde 10-15 daha bekleniyor. Bunlarla birlikte toplu sözleşmelerde kazanılan haklar işçilerden geri alınmış oldu. Saptanan taban fiyatları ise geniş köylü yığınlarıyla alay edermişçesinde düşük. Büyük topraklar üzerinde gübreli, makinalı tarım yapan çiftlik beylerine oldukça yüksek kâr bırakacak kadar da yüksektir. Kısacası, MC, yoksulu yoksullaştırmak, zengini zenginleştirmek için özel olarak biçilmiş bir politika izliyor. Bu politikanın altında yatan nedir? Devlet tekelci kapitalizmidir. Devlet bütün olanaklarını, vergi sisteminden taban fiyatlarına, planlamadan teşvik tedbirlerine , vergi indirimlerine kadar tekelleri beslemeye, halkın varını yoğunu tekelle- 


rin cebine aktarmaya kullanıyor. 


Türkiye gibi daha enerji sorununu çözmemiş, gelişmemiş bir ülkede devlet tekelci kapitalizmi olur mu? Olur. Tekellerin var olabildiği her yerde devlet tekelci kapitalizmi de var olabilir. Bundan da öte Türkiye gibi gelişmemiş bir ekonomik yapıya sahip ülkede tekelci kapitalizm daha baştan devlet tekelci ka- 


pitalizmine dönüşür. 


Gelişmiş kapitalist ülkelere tarihsel olarak bakıldığında görülür ki, tekelci kapitalizm zorlu günlerinde devlete daha sıkı sarılmıştır. Tekelci kapitalizmin özünde var olan devlet tekelci eğilimi, önce savaşta kendini açık etmiştir. Sonra büyük krizle pekişmiştir. Kapitalizmin ikinci bunalım devresinde ise, özellikle sosyalist sistemin gücü karşısında devlet tekelci kapitalizmi kalıcı bir mekanizma olmuştur. 

Türkiye'de tekeller bağımlı, geri, çarpık bir yapı üzerinde yükseliyor. Kapitalizmin en temel alt yapısı bile tam değil, yol, enerji v.s. gibi sorunlar henüz tam çözülmemiş. Tekellerin dışardan akan bir kâr kaynağı yok. Tam tersine bir de efendilerine, emperyalizme göbekten bağlılar. Emperyalist tekellerle birlikte ülkeyi ortak arpalık yapmışlar. Tek sömürü kaynakları olan işçi sınıfımız, halkımız üzerinde toplumsal, politik baskının yanısıra merkezi bir ekonomik baskı sistemi gerekli. Bu koşullarda tekellerin devlete sıkı sıkıya sarılmaları zorunluktur. Ve bu sarılmaya, sarmaşmaya TKP Programı'nda da işaret edil- 


kapitalizmi 


miştir. 


Manevra alanı olmayan Türkiye finans-oligarşisi için orduyu ele geçirmek çok önemli bir sorundur. Ve bu ele geçirmenin dışarıdan bir grubu satın alma biçiminde değil, o ordunun tepesini kendiyle organik olarak bağlayarak böyle "güvenilir" bir yoldan alması gereklidir. Bu nedenle militarist klik, oligarşinin içine çekilmiş, OYAK'lar doğmuştur. 

Devlet tekelci kapitalizmi burjuvazinin tepe kesiminin devleti ele geçirmesi ve tüm halkı, burjuvazinin tekelci olmayan kolunu da kendi azınlık yönetimine, diktasına almasıdır. Gelişmiş kapitalist ülkelerde bu bir avuç azınlık ulusun çoğunluğu üzediktasını burjuva demokrasisi sinde çeşitli manevralarla yürütebiliyor. 

Türkiye'de küçücük bir avuç azınlığın emperyalizme dayanarak ve ona dayanak olarak, büyük bir çoğunluğa karşı devlete el koyması demek olan devlet tekelci kapitalizmi, burjuva demokrasisi oyunlarıyla sürdürülemez. Çelişkiler batıdaki kadar derin olmasa da batıdakinden çok daha keskin. Bu nedenle devlet tekelci kapitalizminin politik biçimi Türkiye'de faşizmdir. Böyle olmak zorundadır. 1970'lerden beri görülen faşizm denemeleri, faşist tırmanış bunun sonucudur. 


rindeki yönetimini, 


traktörlü, 


çerçeve- 


İşçi sınıfımız herboy sapmaya karşı 


yürüyor 


Ayhan Utkun 


İşçi sınıfımız burjuvaziye karşı yürüttüğü uzlaşmasız savaşım yanında oportünizmin her türüne karşı da kararlı bir savaş veriyor. Bu, bir yandan sınıf bilincinin yüksek düzeylere ulaştığını gösteriyor, öte yandan bilinci daha da derinleştiriyor. 


İşçiler özellikle 1 Mayıs | 
| genç beyinleri zehirleyebiliyor. 


olaylarıyla Maocuları iyi tanıdılar. Bugün Maocuların işçi hareketinde hiçbir etkinlikleri yok- 


tur. Bir ara tarım işçileri arası- | 


na girip, savaş hedeflerini çarpıtmayı denediler. Baş düşman olarak çiftlik beyleri yerine, onların uşakları, aracıları olan dayıbaşılarını göstermeye çalıştılar. 
Savaşın pratiği gerçekleri kısa sürede ortaya çıkardı. Görüldü ki 


dayıbaşılarının kökünü kurut- | 


manın yolu da çiftlik beylerini, işbirlikçi holdingci burjuva erkini alaşağı etmekten geçer. Şimdi tarım işçileri de Maocuları yanlarına uğratmıyorlar. 

Maoculuk küçük burjuvazi arasında bir ölçüde tutunabiliyor, özellikle öğrenci hareketin- de anti-sovyet, anti-komünist burjuva eğitiminden geçmiş 


şçi sınıfının yolunu yol edinmiş gençliğin savaşkan örgütü İGD'nin güçlenmesi Maocu zehire karşı bir güvencedir. Kemal Türkler'in Maden-İş Genel Ku- 


rulu'nda belirttiği gibi, işçi sınıfı | 


da gençlere, öğrencilere el uzatıyor, onları kendi yanına çekiyor, sapık ideolojilere karşı koruyor. İşçi sınıfının, halkın öteki 


ATILIM KÖSESİ 


1917 ve 1920 


Halkımızın ulusal varlığına, yazgısına silinmez damgasını vuran iki tarihsel günleme vardır. 
Birisi, başlıcası, 1917—Büyük Oktobr Sosyalist Devrimi. Ötekisi, 
10 Eylül 1920—Türkiye Komünist Partisi'nin kurulması. Her ikisininde halkımızın politik yaşamında etkisi süregendir. 

Dünyada, insanlık tarihinde eşi olmayan Kızıl Oktobr 60 yaşında. Yüce Lenin'in partisinin önderliğinde Büyük Rus Halkının, Rusya proletaryasının elleriyle, çetin savaşlarıyla kurduğu Sovyet devleti yeryüzünde emekçi insanlığın en kutsal istemleri- nin gerçekleştirilmesine tükenmez güç kaynağı olmuştur. O, barışın yenilmez kalesidir. Ulusal bağımsızlık, sosyalizme açılan demokratik bir düzen uğrunda, her tür sömürüden kurtulmak için 


(Atılım Eylül 1977 Sayısından) 


savaşan halklara yardım elini uzatmaktan geri durmuyor. Sovyetler Birliği dev adımlarla komünizme gidiyor. Türkiye işçi sınıfı halkımız bu ünlü gelişmeyi selâmlıyor. 

Türkiye halkı ulusal varlığını, egemenlik haklarını çetin savaşlarla ve Büyük Oktob'un kurduğu Sovyet devletinin her tür cömert yardımlarıyla kazandıydı. 
Bu tarihsel gerçeği bugün de vurguluyoruz, her zaman vurgulayacağız. 

Bunun yanısıra tarihsel bir olay daha vardır. TKP, Kızıl Oktobr'un etkileri altında, ulusal kurtuluş savaşının ateşleri içinde 
kurulmuştur. Bu parti bugün 57 
yaşındadır. TKP'nin kurulmasıyla Türkiye isçi sınıfı yeni bir aşamaya girdi. İşçi sınıfı, halkımız TKP ile Yiyin bir kıvanç duyu- 


Aşılacak í engeller 


Ulusal Demokratik Cephe nesnel koşuların dayattığı bir zorunluk olarak beliriyor. Ama bu koşullar cepheyi kendiliğinden oluşturmaz. Cephenin gerçekleşmesinde öznel etken, yani parti, belirieyici rol oynuyor. 

Öznel etkenin böylesine önem kazandığı bir dönemde birliği zorlaştıran öznel etkenlerle, yanlış düşüncelerle, her türden oportünizm ve sapık akımla savaşım da önem kazanıyor. 

Maocuların ve Troçkistlerin ulusal, demokratik güçlerin birliğine düşman oldukları tartışma götürmez bir gerçektir ve birlik bu sapık akımlara karşı savaşımla güçlenecektir. Önemli olan, emperyalizme ve faşizme şu ya da bu ölçüde karşı olan güçler arasındaki yanlış görüşlerin giderilmesidir. 

Sosyal—demokratların çok geniş kesimleri ulusal, demokratik güçlerin birliğinden yanadır. 
Ama bu akımda, "cephelere bölünmeme"' denilen demogojik bir politikanın yandaşları da etkindir. Bu belgi kadar sınıflararası uzlaşmacılığı simgeleyen bir başka belgi az bulunur. Çünkü bu belgi gerici—faşist cepheye karşı halk yığınlaıın birliğini dıştaladığı gibi, “bölünmeme" çağrısı ile gerici—faşist cepheyle halk yığınları arasındaki savaşımı yumuşatmak, uzlaştırmak amacına yöneliktir. Pratikte bu belgi, CHP'yi ulusal demokratik güçlerin cephesinden uzak tutmak, buna karşılık AP'ye yaklaştırmak biçiminde yansıyor. 

Legal sosyalist akımda da 


ulusal demokratik güçlerin birli- | 


inden yana olanlar az değildir. 
Üstelik güçlenmektedirler. Ama bu akım arasında, birlik sorunundaki ters görüşler de tümüyle giderilememiştir. Kimileri, güç 


söylüyor, her türlü birlik çağrısına türlü gerekçelerle sırt çeviriyorlar. Hatta bunlar, eylem birliği politikasının sosyal -demok:- ratları sağa ittiğini bile söyleyecek kadar ileri gidiyorlar. Bu kimseler, eylem birliği politikasının sosyal—demokrat akımın arasında yüzbinlerce insanı antikomünizmden kurtardığını, anti—emperyalist, anti—faşist konumlara çektiğini ve bu yığınlara komünistlerin eylem birliği politikasında ne kadar içten olduğunu kesinlikle gösterdiğini anlayamıyorlar. Kimileri de, bu işi sendikalar değil biz yaparız" 

diyorlar. "müfreze" dedikleri bir avuçluk mangalarıyla yüzbinlerce işçinin sınıf sendikalarını küçümsemeye yelteniyorlar. 


Kö 


Bugün yurdumuzda yerli ve yabancı sermaye çevreleriyle, büyük toprak ağası ve çiftlik beylerinin, bunların politik örgütlerinin faşist tırmanışına karşı, köylü de baş kaldırıyor. Köy emekçilerinin işçi sınıfının savaşlarından güç alarak yükseltiği bu eylem, niteliği ve amaçları bakımından demokratik köylü hareketidir. Yine günümüz ko- 


i şullarında bu hareketin yığınsal 


birliği için gerekli koşulların ol- | 


madığını, 


zamanın gelmediğini | 


örgütlenme ‘biçimi genellikle demokratik kooperatifçiliktir. Demokratik. kooperatifçilik gerek bir kesim köylünün yığınsal ekonomik örgütlenme biçimi ve gerekse son zamanlarda gösterdiği politik gelişme bakımından faşizme karşı örgütlü savaş aracıdır. Köy—Koop bunun somut sonuçlarından biridir. 

şçi sınıfının, DİSK'in ortaya attığı Ulusal Demokratik Cephe'de yerini alacağını açıklamış- 


yor. TKP'nin politikası, savaş belgileri geniş yığınlara sürekli maloluyor. 

TKP, emperyalizme, 
NATO' ya, işbirlikçi burjuvaziye, halk düşmanı, gerici—faşist karması hükümete karşı, baskıya, ezgiye talanlara, amansız sömürü düzenine karşı işçi sınıfının, bütün ilerici güçlerin, halkın verdiği savaşta ön sıralarda, ateş boylarında yerini alıyor. 

TKP, sosyalizm ve ulusal bagımsızlık düşmanlarına: Maoculara, her tür emperyalist ajanlarına karşı biteviye savaş yürütücektir. TKP, komünistler Büyük Oktobr'un, Marksizm- 
—Leniniz'min bayrağını daha yükseklerde dalgalandıracaklardır. Bu bayrak yurdumuzda, 
10 Eylül 1920,de açılmıştır. 

© 


“Önce bu 'müfreze' dedikleri şeylerin birleşmesini, sonra sıranın cepheye geleceğini "söylüyorlar. Bir örgütleri daha var: "Emperyalizmle uzlaşanları cepheye çekebilmek için, anti—emperyalist belgiler bırakılsın, cepheye 'ulusal' denmesin"'diyorlar. 
"Burjuvazi katılmayınca cephe 'ulusal' olmaz diye" diretiyorlar Lenin şöyle diyor: "Ulusal hareket hiç te tüm burjuvazinin, ya da en azından liberal burjuvazinin anlaşma halinde olduğu anlamına gelmez. Bu görüşü yalnızca oportünistler savunurlar.” 

Cephe savaşımla kurulur: Oportünizme, emperyalizme, işbirlikçi oOburjuvaziyle uzlaşma eğilimlerine karşı ideolojik savaşım durmaz. 


ylü hareketi 


tır. Köy emekçilerinin, küçük üreticilerin savaşımı bu yolla işçi sınıfının savaşımıyla birleşiyor. 
İşçi—köylü bağlaşıklığının somut örneklerini veriyor. 

Demokratik köylü hareketini küçümsemek ya da demokratik kooperatifçiliği CHP'nin bir uzantısı olarak görmek, ulusal demokratik cephenin kurulmasına zarar vermekten başka bir anlam taşımaz. İşçi sınıfı köylülüğü burjuvazinin, ulusal burjuvazinin yedeği olmaktan çıkarmakla ulusal demokratik cephe yolunda çözümleyici adım atmış olur. 
Demokratik köylü hareketini, onun örgütsel biçimlerinden biri olan kooperatifçiliği ilerici, politik doğrultuda geliştirmek, emperyalizme ve faşizme karşı savaşta gereken yeri almasına yardım etmek komünistlerin ödevidir. o 


kesimlerini sapık akımların etkisinden kurtarmak için savaşması, 


ulaştığı yüksek bilinç düzeyinin |! 


bir başka önemli göstergesidir. 
Küçük burjuvalar denizi ülkemizde sapmaların ardı arkası kesilmiyor. o İşçi hareketine, onun birliğine göz dikenler eksilmiyor. Çoğu kez, sapmaların ikisine üçüne birden döne döne savaşmak gerekiyor. TİP'li küçük burjuva o sosyalistlerinin uzun uu yaptıkları DİSK düşmanlığı SİSK söylentilerine vardı. 
Sendikalarda, yığın örgütlerinde klikçilik, dar grupçuluk yapıyorlar. Yönetimde kalabilmek için aynı iş kolundaki iki sendikanın birleşmesini engellediler. Maden-İş Genel Kurulu'nda çatlak ses çıkartmaya kalkıştılar. İşçiler artık bunlara iyice kızıyor. Maden-İş Genel Kurulu'nda Mehmet Ertürk'ün coşkuyla karşılanan sözleri bu kızgınlığın canlı belirtisidir. 
TİP yöneticileri seçimlerde i yedikleri ağır darbeden bu yana 
| birçok yerde kendi üyelerinden 
| bile oy alamamanın acısıyla, işçi 
| sınıfına hınç duymaya başladı- 


lar. "Yürüyüş" dergisi Maden-İş Genel Kurulu'nu verişindeki çirkinlikle, hıncını da ele veriyor, adeta MESS'in yanında yer alıyor. Bir de kalkıp, “sol adına yapılan tahribat"'dan söz ediyorlar. 

Yürüyüş'e göre sendikalar ekonomik savaşımla, öğretmenler öğretmen sorunlarıyla, öğrenciler öğrenci işleriyle uğraşırlar. Ülkenin politik yaşamına aktif katılmak, işçi sınıfının yanında yer almak, demokratik örgütlerin temel işlevlerinden uzaklaşmasıdır! Bu bayat bir oportünist görüştür. Anti-faşist savaşıma, bu savaşın işçi sınıfı çevresinde halkalanmasına asıl zarar verecek olan, sol adına yapılan işte bu tahribattır! 

Yürüyüş'e göre "ters akım" denen şey bir demokratik yığın örgütünün amacına ve tüzüğüne uymayan akımdır. Böylesi bü- 
| rokratik ve liberal bir anlayışa 
az ratlanır. Oportünizm, tüzüğe değil, hareketin genel çıkarına, yoluna, doğru politikasına , devrimci ilkelere uymayan akımdır. 
| “Yürüyüş"e kalsa, bir yığın örgütünün yönetiminde olan Mao- 


| hasıraltı ediyor. Ve 


culara karşı, tüzüğe uydukları sürece, savaşılmaz. Tüzüğe uyunca Maoculuk “ters akım" olmaktan çıkar. Bu mantık, oportünizme karşı her yerde ve her zaman yürütülmesi gereken savaşı “Yürüyüş” 
bu sonucu da açıkça yazıyor: “İşçi sınıfı hareketi açısından mücadele hedefi yalnızca burjuvaziyi geriletmek ve giderek yenilgiye uğratmaktır.” Hedef bu olmayınca onun adı içe dönük savaş * olurmuş! 

“Yürüyüş'ün içe dönük dediği oportünizme karşı savaşla, burjuvaziye karşı savaş birbirinden ayrılmaz. Oportünizme karşı savaşta başarı kazanamayan hareket, burjuvaziyi yenemez. 
Boşuna değil, Lenin, Bolşeviklerin öncülüğünde Rusya proletaryasının oportünizme karşı yürüttüğü kararlı savaşı, Büyük Ekim Devrimi'nin başarı koşulları arasında sayıyor. Türkiye işçi sınıfının oportünizme karşı kararlı savaşı da devrimimiz için böylesi bir rol oynayacaktır. 

o 


İTİB Olağan 6. Kongresi'ne sunulan MYK raporu'ndan 


| ni üst düzeylere çıkarmak ama- 


6 aylık çalışma dönemimiz- | cıyla 10 hafta sürdürdüğümüz 


de, 26 
müze koyduğumuz, “İTİB'i bir federasyon yapma” hedefi doğrultusunda önemli adımlar attık. 
Kuşkusuz ki hu alanda katettiğimiz yol, İTİB'in bugün 4 ör- 


gütlü bir federasyon durumuna | 


gelmiş olması, bu alanda eksigimiz olmadığı anlamına gelmez. 
Yaptığımız işler yeterlidir diyerek kendimizden memnun olmamızı da hiç haklı kılmaz. 

Yalnız şunu belirtmek yerinde olacaktır. 6 aylık çalışma dönemimizde İTİB'de arınma ve büyüme süreci birbirine paralel olarak çok hızlı gelişti. Bir 


yandan hızla büyürken, yeni yeni | 


örgütler ve üyeler kazanırken öte yandan da safraları, örgüt saflarına karışmış pasif unsurları arındırdık. Bugün övünerek üye sayımızın “4 150'yi aşmış olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine aynı dönemde yüzde 35 oranında bir arınmanın da gerçekleşmiş oldugunu göz önünde tutacak olursak, üye sayımızdaki akışın yüzde yüze ulaştığını söyleyebiliriz. 
Geçirdiğimiz dönem içinde örgütümüzün nitelik bakımından ve de aynı zamanda nicelik olarak gelişmesine en önemli etkiyi 


art Kongresi'nde önü- | Yaz Taarruzu büyük bir başa- | 


yıyla sonuçlandı. Tüm üyelerimizin ve çok sayıda örgüt sempatizanı arkadaşımızın katıldığı Yaz Taamuzu, hedefini yüzde 
50 aşarak sonuçlandı. Bu eylem 
bize, örgütümüze her bakımdan 
| büyük kazanımlar sağladı. Bir 
anlamda sapla samanı ayırdı. 


31 Mayıs'ta 33 işyerinde 40 
bin üyesiyle Maden-İş, tekelci patronların örgütü MESS'e karşı yurt çapında greve gitti. İşçi sınıfımızın savaşkan , sendikal birliği DİSK'e bağlı yiğit Maden-İş'in başlattığı grev yurt içinde ve yurt dışında büyük dayanışma, destek gördü. Federasyonumuz İTİB de bu dayanışmaya katıldı. Maden-iş'e, DİSK'e daanışma telgrafları gönderdik. 
ngilizce ve Türkçe bildirilerle grevi İngiltere ilerici kamuoyuna duyurduk. İTİB militanları, iş yerlerinde, okullarda, sinema ve pazarlarda bağış topladılar, Rozetler, afişler bastırarak tüm İngiltere'de geniş bir afişleme eylemi gerçekleştirildi. Rozet karşılığı toplanan paraları iki posta- da 500 pound olarak Maden-İş'e gönderdik. 


yapan eylemimiz kuşkusuz Yaz | 


Taarruzu dur. 

Daha güçlü bir İTİB ve daha güçlü bir İşçinin Sesi yaratmak, tüm üyelerimizde devrimci fedakârlık, devrimci disiplin bilinci- 


Bu konuda önemli bazı çalışmalar yapmamıza rağmen ey- 
| lemlerin yoğunluğu nedeniyle 
tüm planladıklarımızı gerçekleştiremedik. 


Che savaşlarda yaşıyor yınlanan bildirgede, Kıtada devrimci güçler açısından daha elverişli koşullar, "dağlarda ve kent lerde, gerilla savaşlarında ve kent çarpışmalarında, grev hareketlerinde ve halk gösterilerinde Binlerce Latin Amerikalının dökülen kanı, verilen canı pahasına; bugün, büyük Arjantinli, Kübalı, Latin Amerikalı evrensel kişi Ernesto Che Guevara 'da sembolleşen Komünistlerce ve öteki grup ve akımların döğüşçülerince yaratılmıştır.” deniyor. ( bildir- ge, İngilizce basım, Novoti Press, Moskova 1975, 5.61) 


Maoizm Çin'de liyor” anlamına gelmez, gelmemelidir. 


Dünya komünist hareketinin önderi, SBKP'nin, dünya devrimci merkezi Sovyetler Birliği' nin Çin'e karşı tavrı ilkeseldir. 
Bu tavrı 25. Kongre'de L.I. 
Brejnev şöyle dile getiriyordu: 

“Barış içinde yanyana yaşama ilkelerine uygun olarak, Çin' le ilişkilerimizi normalleştirmeye hazırız. Bundan da öte, kesinlikle söyleyebiliriz ki, eğer Pekin gerçekten Marksizm—Leninizme dayalı bir politikaya dönerse, eğer sosyalist ülkelere karşı düşmanca politikasından vazgeçer de sosyalist dünya ile işbirliği ve dayanışma yolunu tutarsa, bizim tarafımızdan da buna uygun bir tepki gelecek ve SSCB ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında sosyalist enternasyonalizm ilkelerine dayanan iyi ilişkilerin gelişmesi için olanaklar açılacaktır. 
Herşey Çin tarafına bakıyor." 


Sovyetler Birliği, Leninci SBKP Çin'de olacak her türlü olumlu gelişmeye böyle kucak açıyor. Maoizm itilir Marksizm— Leninizme dönülürse, Çin sosyalist dünyanın, tüm dünya ilerici güçlerinin sıcak dastluğunu, yakın dayanışmasını yanında bulacaktır. Ne var ki böylesi bir gelişme olana dek Maoculuğa karşı her alanda, her yerde yürütülen ardıcıl ideolojik savaşım aralıksız sürdürülmeli, daha da şiddetlendirilmelidir. 


İŞÇİNİN SESİ'nin bu sayısı 14.000 adet basılmıştır 


SBKP'nin önde gelenlerinden 
| Mikoyan, Küba'ya 1969'da resmi 

bir ziyaret için gittiğinde Che ile tanışmış, onu çok sevmişti. Mikoyan Che'yi şöyle anlatıyor: 
| ”.O savaşların ateşi içindeydi. 

Ama yeldeğirmenlerine ve soyut düşmanlara karşı savaşan bir Don Kişot değildi. Düşmanı somuttu: .. Emperyalizm. Che Guevara, bu düşmana karşı savaşmayı devrimci onur, devrimci görev olarak görüyordu. 

“Kuşkusuz Che bir romantikti. Ama devrimci romantik. 
Burada Lenin'in şu sözlerini hatırlayalım: 'Elbette romantizm olmadan yapamayız. Bunun aşırısı, eksik olmasından daha iyidir. 
Biz, devrimci romantiklere herzaman, onlarla anlaşmadığımız zaman bile, sempati duyduk... 

“Che gibi insanlar arkaların- da iz bırakmadan ölmezler..." 
(Lavretsky, a.g.e., 5.307) 

Ve Che silinmez bir iz bıraktı. Türkiyeli devrimciler olarak bu büyük devrimciyi, komünisti, Sovyetler Birliği'nin yakın dostunu unutmayacağız. Che'ye “serüvenci, anarşist ' diye saldıran savaş kaçağı oportünistlere ve kendi anarşistliklerine Che'yi kılıf yapmak isteyen 'sol' lafazanlera gereken yanıtı vereceğiz. 
Che'nin yiğitliğini, devrimci özverisini kan ve ateş içinden geçen kendi savaşlarımızda yaşatacağız. 


| Sovyetler Birliği'nin ve 


Taban fiyatlarına 


TÖB-DER Bölge Temsilciliği ortak bir bildiri yayımlayarak zamları ve taban fiyatlarını kınadı. Bildiride, MC'nin taban fiyatı politikasıyla güttüğü amacın, malları küçük üreticinin elinden yok pahasına denebilecek kadar düşük bir fiyata alıp egemen güçlerin, tekellerin hizmetine sunmak olduğu belirtiliyor. 
MC'nin kentte, köyde sürdürdüğü topyekün saldırı karşısında kent ve köy emekçilerinin giriştiği bu ortak eylemlerin, sosyalizme açılan ileri demokratik bir düzeni devrim yoluyla kurma savaşındaki yeri ve önemi çok büyüktür. Yükselen köylü hareketleri ve işçi sınıfının bu hareketlere omuz vermesi, işçi -köylü bağlaşıklığının sözden çıkıp pratiğe geçtiğini gösteriyor. 
Bu hareketin sonuçları sadece işçi-köylü bağlaşıklığının güçlenmesiyle kalmayacak, yükselen köylü hareketleri orduyu da derinden etkileyecektir. 


Nisan ayı 1 Mayıs hazırlıklarıyla geçti. Önce, Pazar seminerlerini örgüt dışında yaptık ve Cumartesi gününe değiştirdik. 
Bunun yanlış olduğunu kısa zamanda anladık. Pazar seminerle- 


| rine yeniden başladık. 1 Mayıs 


sonrası başlayan seminerlerde şu konular işlendi: Seçimler, Maoculuk üstüne üç seminer, Devrimci durum ve Kürt sorunu. 

2-3 Temmuz tarihler arasında Loughborough'da düzenlediğimiz bölgesel seminer son derece yararlı ve başarılı oldu. İleri Demokrasi ve Cephe konularının işlendiği bu seminere İngiltere" nin birçok köşesinden üye ve sempatizanlar katıldı. 


Öte yandan, bu dönemde İşçinin Sesi yeni yeni atılımlarla çok üst düzeylerde bir gelişme gösterdi. Baskı adedi 14 bini buldu. Matbaada dizgi olarak çıkmaya başladı. Küçük boy çıkan İşçinin Sesi Türkiye'de bü-E etki yaptı, çok beğenildi. 
çerik olarak da önemli gelişmeler gösteren İşçinin Sesi, bu dönemde dopdolu, eğitici, yol gösterici bir yayın olarak gelişti. 

Bir yıldır çıkmayan Turkey Today de Eylül ayından itibaren yepyeni bir biçim ve kapakla yeniden yayın hayatına başladı. 
Büyük ilgi gören ilk sayı tüm toplantılarda kapışıldı. 

Bu dönemde önemli bir yeni girişimimiz de Haftalık Merkez 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Yürütme Kurulu Bülteni oldu. 
Bülten, kısa zamanda federasyon içi koordinasyon sağlama yolunda büyük işlev görmeye başladı. Avrupa'dan ve Türkiye' den her hafta Bültene abone istekleri geliyor. 

Yukarıda anlatılan ana konular dışında daha birçok alanda başarılı eylemler yaptık. 1 Mayıs'da bugüne kadar yapılanların içinde en yığınsal, 1 Mayıs yürüyüşünü örgütledik. 1 Mayıs kutlama gecesine Türkiye'de Sümeyra Çakır'ı konuk sanatçı olarak getirdik. Gerek geceye, gerekse yürüyüşe İngiltere'nin dört bir yanından ilericileri kattık. 

6 Mayıs'da Londra'da Türkiye Büyükelçiliği önünde yığınsal bir gösteri düzenledik. 1 Mayıs katliamını lânetledik. 

19 Mayıs'da NATO zirve 
toplantısına gelen Demirel'i yı-Esa bir yürüyüşle protesto etik, 

21 Mayıs'da İTÖF ve İTKB' 
nin düzenlediği “"Evlât Acısına Son" gecesine katıldık. 

17 Haziran'da Fransız Komünist Partisinin düzenlediği Nâzım Hikmet'i anma toplantısına kalabalık bir folklor ekibiyle katıldık. 

Ağustos ayında TBÖK'ün çağrısına uyarak İBÖK çatısı altında bir "2. MC'ye Direniş Komitesi” oluşturulmasına omuz 


| verdik. 2 Eylül günü elçilik önün- 


de son bulan meşale yürüyüşüne 


katıldık. 

30 Mayıs ve 31 Mayıs tarihlerinde, Türkiye'de yapılacak olan anti-demokratik seçimleri protesto etmek amacıyla tüm İngiltere'de genel seçimler örgütledik. İTİB'in girişimiyle kurulan İngiltere Yüksek Seçim Kurulu çok başarılı çalışma yaptı. Bütün fabrika, okul ve iş yerleri tarandı. Seçimlere TKP de katıldı. 
TKP oyların yüzde 21'ini alarak büyük başarı sağladı. İngiltere" deki işçilerimizin ezici çoğunlugunun MC partilerine oy vermediği anlaşıldı. 

Tüm bu eylemlerin yanısıra, İngilizce dersleri, sanat ve spor çalışmaları, yabancı örgütlerle ilişkiler gibi daha birçok alanlarda çalışmalar yürüttük. Bunlarn tümünü burada saymaya gerek yoktur. 

Değerli Arkadaşlar, 

6 ay içinde hep birlikte 
önemli sınavlardan geçtik. Muhteşem bir Yaz Taarruzu gerçek- 


| leştirdik. Örgütümüzü arındırdık, 


güçlendirdik, 4 örgütlü bir federasyon yaptık. Bu arada önemli eksikliklerimiz de oldu. Ama hep birlikte bir yerden kalktık, daha ileriye geldik. Şimdi bayrağı teslim ediyoruz.Yeni seçilecek arkadaşlarımızın bu bayrağı daha yükseklere, daha ilerilere götüreceğine örgütümüz İTİB'in her geçen gün daha da güçleneceğine inanıyoruz. 

o YAŞASIN ÖRGÜTÜMÜZ 
İTİB! 


6. Kongremiz oybirliğiyle TK P'ye özgürlük savaşımını 


lık dönem boyunca, zorlu sınavlardan, eylemlerden geçerek, 


nefessiz, sağlıksız unsurları safla- | 


rından temizleyerek kaydettiği nitel ve nicel gelişme sergilendi. MYK raporunun şu son paragrafında bu, özlü bir biçimde şöyle formüle edildi: 

“© ay içinde hep birlikte önemli sınavlardan geçtik. Muhteşem bir yaz taarruzu gerçekleştirdik. Örgütümüzü arındırdık, güçlendirdik, dört örgütlü bir federasyon yaptık. Bu arada önemli eksikliklerimiz de oldu. 
Ama hep birlikte bir yerden kalktık, daha ileriye geldik. Şimdi bayrağı teslim ediyoruz. Yeni seçilecek arkadaşlarımızın bu bayrağı daha yükseklere, daha ilerilere götüreceğine, örgütümüz İTİB'in her geçen gün daha da güçleneceğine inanıyoruz. YA-ŞASIN ÖRGÜTÜMÜZ İTİB!" 

Belgelerin değerlendirme ve eleştirileri kapsayan konuşmaları, politik durum, örgütleme, yayınlar ve eğitim konulu 4 ayrı gündem maddesi altında yapıldı. 

Politik durum başlığı altında konuşan delegeler, yüce Oktobr'un 60, Yıldönümü, ülkemizde yükselen devrimci durum, başını öncü savaşkan müfrezesi TKP'nin çektiği işçi sınıfımızın ileri boyutlara varan savaşı ve yine onun öncülüğünde gerçekleşmeye başlayan UDC konula- 


İşçi sınıfımız sine, en geniş kitlelerin örgütlü güç ve eylem birliğini .sağlayacağı için savaşım cephesidir.' 
Işçi sınıfının bu kararlı tutumu diğer ilerici, demokratik güçleri ve muhalefet gruplarını da yüreklendiriyor, daha aktif savaşıma zorluyor. Bu olgu, geçtiğimiz günler içinde Türk-İş ve CHP içindeki o tartışmalarda açıkça gözlendi. Böylece kurtuluşun tek güvencesinin tüm bu güçlerin işçi sınıfı etrafında kenetlenmesi, onun hegemonyasında savaşması olduğunu bir kez daha kanıtladı. 


| rına özel 


bir önem verdiler. 
Bugün en güncel konulardan biri olması nedeniyle UDC'nin çeşitli yanları üzerinde daha ayrıntılı olarak durdular. Bu konuda tüm konuşmacıların sık sık vurguladıkları ortak bir nokta, çok sevindirici bir gelişme olarak UDC'nin işçi sınıfının öncülügünde, onun hegemonyası altında oluşmakta olduğu gerçeğiydi. 
Konuşmacılar ayrıca, yiğit Maden-İş grevcileriyle dayanışmanın arttırılmasını ve yurt dışındaki devrimcilerin sosyalist yığın örgütü olarak İTİB'in de UDC've omuz . vermesini sürdürmesini istediler. 

Örgütlenme, yayınlar ve eğitim konularında konuşan delegeler, İTİB'in bu alanlarda katettiği yolun büyük olduğunu, ancak, yeni görevlerin bir an ön- 


ce saptanıp gerçekleştirilmesi ge- | 


rektiğini belirttiler. Geçen dönemde kadrolaşmanın öne alındığını belirten konuşmacılar bu dönemde yığınsallaşmanın özellikle de örgütün işçi üyelerini arttırmanın öne alınmasını İstediler. Bu işçilerden yeni yeni kadrolar oluşturulmasının önemini vurguladılar. Geçen dönem içinde örgüt saflarında yapılan arınma, konuşmacılarca, kutlanacak bir eylem olarak nitelendirildi ve örgütlerin kendilerini arıtarak güçleneceği vurgulandı. Örgütlenme konusunda en önemli ba- 


DİSK 3. Bölge savaşım ve “işçi—köylü bağlaşıklığının Oo gerçekleştirilmesine yönelik olarak köylülüğün demokratik meslek ve kitle örgütleri ile ormuzdaşlığın geliştirilmesi için "DİSK Sendikalarının soruna daha bir ağırlık vermesi gibi konular da yer alıyor. 

İzmir'de yapılan toplantıda, İzmir 3. Bölge Temsilcisi Cemal Kıral da bir açılış konuşması yaparak, MC'ye karşı savaşımın artırılması, MESS'e karşı grev ve UDC konularına değindi. Cemal kıral konuşmasında UDC'ye ilişkin olarak, şimdiki görevin UDC ile gerici faşist cephe arasında bir orta yol olmadığının geniş yığınlara anlatılması olduğunu vurguladı. 


TKP'nin SESİ radyosunun yayınlarını, hergün Türkiye saatiyle 11.10' 
da ve 19.40'da, Orta Avrupa saatiyle 9.1 0'da ve 17.40'da kısa dalga 


31,5 ve 48,5 metrelerden, ayrıca salı ve perşembe akşamları Orta Avrupa saatiyle Zİ .İ 5'de orta dalga 908 kiloherz, 330 metrelerden dinleyebilirsiniz. 


şarılardan birinin de yaz taarruzu olduğu, bu eylemle örgüt üyelerinin devrimci özverilerinin ve bilinçlerinin daha da yükseldiği belirtildi. 

Örgütlenme konusunda, üzerinde tartışmaların en canlı geçtiği konulardan biri, işçi kooperatifiydi. Konuşmacılar, İngiltere'de pahalılık, dil bilmeme, temiz ve ucuz mal bulma gibi sorunlardan kurtulmayan işçilerimiz için bir işçi kooperatifi açılmasını istediler. Bu kooperatifin sadece ucuz temel gereksinim maddeleri sağlamakla kalmayarak, Zor duruma düşen işçilere ve ailelerine çeşitli krediler açması gerektiği belirtildi. 
Yeni yöneticilerin bu konuda somut çalışmalar yapması kararlaştırıldı. 

Yayınlar konusunda, "İşçinin Sesi'nin yaptığı atılımlar coşkuyla karşılandı. Özellikle geçen yıldan bu yana tirajın 
10 kat arttırılarak 14 bine ulaştırılması ve içerikteki gelişmeler bu atılımların en önemlileri olarak nitelendi. İTİB'in İngilizce yayın organı "Turkey Today''in de yeni biçimiyle ve daha dolgun bir içerikle çıkarılmaya başlanması coşkuyla karşılandı. 

Bu yayın organlarının daha da geliştirilmesi, dağıtım ve postalamaların daha da yetkinleştirilmesi için örgüt üyelerinin yeni özverilerde bulunması gerektiği belirtildi. 

Eğitim maddesinde, İTİB'in tüm başarılarının en başta gelen nedeninin, onun, işçi sınıfının ve onun tek devrimci partisi TKP'nin yolundan yürümesi, örgütün, TKP'nin ilkelerinden hiçbir ödün vermeden savunduğu Marksizm-Leninizm ideolojisini benimsemesi ve üyelerini bu ide-O eğitmesi olduğu belirtildi. Önde duran çalışma döneminde bu yolda eğitime daha fazla ağırlık verilmesi istendi. 

İTİB'in 6. Olağan Genel Kurulu'nun en önemli özelliklerinden biri de, TKP'ye özgürlük için savaşımın yoğunlaştırılmasından, yığın eylemlerine hız verilmesine kadar tüm Kararların oybirliğiyle alınması ve coşkun alkışlarla karşılanmasıydı. Örgüt yönetimini devralan kurullar da oybirliğiyle seçildi. İTİB'in 6. 
Olağan Genel Kurulu hep bir ağızdan Türkiye İşçi Sınıfına Selâm ve TKP marşlarının söylenmesiyle sona erdi. 

İTİB'in bu gelişmesinin önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağı ve her yönden daha ileri bir İTİB için önemli adımlar atılacağına inancımız tamdır. 
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İTİB 6. OLAĞAN GENEL KURULU : 


İTİB Olağan 6. Kongresi'ne sunulan MYK Raporu'ndan 


, Bundan 60 vil önce vüce Lenin ve onun Bolşevik Partisi, emperyalizmin cephelerinden birisini yardı, “Çarlık Rusyası'nı yerle bir etti, devrimci proletaryayı iktidara getirdi. 1917 Büyük Ekim Devrimi'yle birlikte de yeni bir çağ, kapitalizmden sosyalizme geçiş, sosyalist devrimler çağı açıldı. 

O günden bu yana Hitler faşizminin beli kırıldı. Sosyalist sistem kuruldu. Küba'da, Vietnam'da, Kamboçya'da, Angola' da emperyalizme ölümcül darbeler indirildi. Güçler dengesi sosyalizmin lehine gelişti, pekişti. 

Başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist sistemin dünyada gelişen bu gücüne karşılık, kapitalizmin bunalımları gün be gün derinleşiyor. Emperyalizmin yoğun sömürüsü altında bulunan ülkelerde ise bunalımlar kat kat derinleşiyor, kalıcılaşıyor. Asya, Afrika, Latin Amerika ülkeleri kaynıyor. 

Orta derecede gelişmiş kapitalist bir ülke olan ülkemiz de bunalımların burgacında kıvranıyor. Türkiye dünya kapitalist ekonomisinin tüm çelişkilerinin 


toplaştığı, yoğunlaştığı, keskin- | 


leştiği, bir yumak durumuna geldiği ülkelerden biridir. Bunalmlar gittikçe derinleşmekte, kalıcılaşmaktadır. Devrimci durum gün be gün olgunlaşmaktadır. TKP Genel Sekreteri İ. Bilen yoldaşın Berlin Konferansı'nda dediği gibi, “Türkiye emperyalizmin zayıf halkasıdır." 


Kongreden bir köse 


Genel Kurulumuza mesaj gönderen diğer örgüt ve kişiler 


—Türkiye Barış ve Özgürlük Komitesi ; 

—Federal Almanya Işçi Dernekleri Federasyonu 

—Stuttgart İşçi Birliği 

—Kassel Türkiye İşçi ve Öğrenci Derneği 

—Münster Türkiyeli İşçi-Öğrenci Derneği 

—İşçi Dayanışma Derneği (Frankfurt/M) 

—Krefeld Türk İşçileri Yardımlaşma Derneği 

—Düsseldorf İşçi Derneği 

—Kuzey Bremen ve çevresi Türkiyeli İşçiler Birliği 

—Hamburg İlerici 
Gençler Derneği 

—Avrupa Türkiye Sosyalistler 


İşçiler ve 


Birliği 
—Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği 
—Bursa Soğuksuyu Yapı ve 


Kooperatifi Yurt Dışı Mağdur Ortaklar Derneği (Pfugstadt/ Darmstadt) 

—Lord Fenner Brockway 

—Dışişleri Geliştirme Bakanı Judith Hart 

—Sydney Bidwell (İşçi Partisi saylavı) 

—Norman Atkinson (İ.P.S.) 

—Stan Newens (İ.P.S.) 

—Joan Maynard (İ.P.S.) 

—İslington Belediyesi (Londra) 

—Britanya Yeni Komünist Partisi 

—İngiltere Türk öğrenci Federasyonu 

—İngiltere Türkiyeli Kadınlar Birliği 

—Sussex Üniversitesi ilericileri 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Ülkemizde son önemli gelişmeler olmuştur. 
Bunların başında görkemli 1 
Mayıs İşçi Bayramı'nı, 5 Haziran seçimlerini, oMaden-İş'in 
| MESS'e karşı yürüttüğü şanlı grevi ve en son olarak da Türkiye işçi sınıfının çağrısıyla kurulmakta olan UDC'yi sıralayabiliriz. 

Bu yığınsal savaşımın ise kumanda köprüsünde Türkiye 
Komünist Partisi var. TKP, 57 
yıllık şanlı savaş tarihinin 55 yrlını illegal koşullarda sürdürdü. 
TKP'ye özgürlük belgisi artık yığınların somut bir: istemidir. 
'TKP'nin Leninci Genel Sekreteri İ. Bilen'in söylediği gibi, TKP, Marksizm-Leninizm'den ödün vermeden legale çıkacaktır. 

...Şimdiye değin hiçbir burjuva hükümeti buradaki işçi ve öğrencilerimizin sorunlarıyla ilgilenmedi. Federasyonumuz İTİB, kurulduğundan bu yana işçilerimizin sorunlarına çözüm getirmek, onlara sınıf bilincini vermek için var gücüyle savaşıyor. 
Bu savaşın sonucu, işçiler, tüm ilericiler İTİB'in etrafında kenetleniyor, örgütleniyorlar. Sosyalizme açılan ileri demokratik düzeni devrimci yoldan kurma sa vaşında İTİB, gün be gün güçlenerek yerini alıyor. 

Arkası 5. Sayfada 


aylarda 


Genel Kurulumuza Kocaeli Devrimciler Birliği'nin gönderdiği mesaj 


İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği Genel Kurulu'na, 

Ülkemizde O emperyalizme bağımlı, işbirlikçi-tekelci burjuvazi ve onun gerici-faşist karması iktidarına karşı işçi sınıfımızın örgütlü güçlerinin öncülüğünde verilen sınıf savaşımının keskinleştiği, giderek ileri boyutlara ulaştığı günleri yaşıyoruz. 

İşçi sınıfımız, ilerici güçler bu savaşımda yeni yeni mevziler kazanıyor. 

Günümüz koşullarında yeniden oluşturulan gerici iktidara karşı işçi sınıfımızın gür sesi yükseldi. Bu ses, ülkemizin her yanında geniş yankılar uyandırıyor. Barıştan, ilerlemeden ve demokrasiden yana tüm güçler bu çağrı etrafında birleşme savaşımını yürütüyor. İşçi sınıfımız, savaşıma ışık tutuyor, yol gösteriyor. Ülkemizde Ulusal Demokratik Cephe oluşuyor. 

Gerici-egemen güçler taratmdan yurt dışında okumak ve çalışmak zorunda bırakılan Tür- 


Portekiz Komünist Partisi İngiltere Temsilcisi Carlos Placido Kongre'de konuşurken. 


İTİB 6. Olağan Genel 
Kurul kararlarını ve 


konukların konuşmalarını gelecek sayımızda yayımlayacağız. 


kiyeli ilericiler onurlu savaşımda yerlerini alıyor. Sosyalizme açılan ileri demokratik düzenin yolları açılıyor. İşte bu düzen böylesi zorlu ve örgütlü bir savaşım sonucu kurulacaktır. 

İşbirlikçi-tekelci burjuvazi, onun sözcüleri faşist ve maocu bozkurtlar, goşist, maceracı bozguncular ne derse desinler zafer işçi sınıfımızın ve onun yolunda yürüyen ilerici güçlerin olacaktır. s 

Böylesi bir dönemde yaptıgınız Genel Kurulunuza başarılar diler, Türkiye'den dayanışma selâmlarımızı sunarız. 

YAŞASIN SOSYALİZME 
AÇILAN İLERİ DEMOKRATİK DÜZEN KAVGAMIZ. 

YAŞASIN TÜRKİYELİ İLERİCİLER BİRLİĞİ 

YAŞASIN ioci SINIFIMIZ 
VE ÖRGÜTLER 

Kocaeli Devrimciler Birliği 

Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan 
Ahmet Alpay 


DUYURU 


, 1) "Türkiye işçi sınıfı partisine özgürlük" belgisini yiğitçe, mertçe savunarak demokratik savaşımın önünde yürüyen, ciddi yazılarıyla çok önemli konuları aydınlatan ay- 


lık ÜRÜN dergisine ve 


2) Türkiye'deki sınıf savaşının, demokratik savaşımın son gelişmelerinden, olaylardan günü gününe doğru haber alabilmek için DİSK'in günlük gazetesi Politika'ya abone 


olmak ve 


3) Türkiye'de yayınlanan ilerici kitapları almak isteyen işçilerimiz ve öğrencilerimiz bundan böyle İŞÇİNİN SESİ' 


ne başvurabilirler. 


Genel Kurulumuza Maden-İş Sendikasının gönderdiği mesaj 


Değerli Dostlar, 


İngiltere Türkiyeli işçi kardeşlerimizin örgütü İTİB'in işçi sınıfı bilimi doğrultusundaki yaratıcı çalışmaları, Türkiye işçi sınıfımızın, onun demokratik sınıf ve kitle örgütü Konfederasyonumuz DİSK'in ve sendikamız Maden-İş'in savaşımına her zaman güç kat- 


mıştır. 


Özellikle MESS'e karşı ekmek ve emek hakkı için verilen yığınsal ve tarihi grevlerimize İTİB'de örgütlü işçi kardeşlerimizin 
gösterdiği içten dayanışmayı unutmayacağız. 7 

Türkiye'deki metal işçilerinin örgütü Maden-iş olarak ekmek parası için, en zor koşullarda yurdundan uzaklarda çalışmak zorunda bırakılmış işçi kardeşlerimizin, çalıştıkları ülkelerde yaşama ve çalışma koşullarının geliştirilmesi ve onlara yurtta iş olanakları sağlanması için savaşımızı daha da yoğunlaştırmaya 22. Kongremizde 


karar vermiş bulunuyoruz. 


Yoğun çalışmalarımız ve yığımsal grevlerimiz nedeniyle 6. Olagan Kongrenize katılma olanağı bulamıyoruz. 6. Olağan Genel Kurulunuz demokrasi, barış, bağımsızlık, toplumsal ilerleme ve sosyalizm yolunda önemli eylem kararları alacağı inancıyla, başta grevci Maden-İş üyeleri olmak üzere tüm üyelerimiz adına en içten selâmlarımızı ve başarı dileklerimizi yollarız. 

Maden-İş Sendikası Genel Sekreteri 


Rİ I aE 
Genel Kurulumuza İlerici Gençler 


Derneği'nin gönderdiği 


İTİB Genel Kurulu'na, 

çinde bulunduğumuz emperyalist-kapitalist sistemin bunalımlarının bir yansıması olan, işsizliğin, öğrenim olanaksızlıklarınm nedeni ile göç ettiğiniz İngiltere'de, çatısı altında birleştiğiniz İTİB'in 6. Genel Kurulunu Türkiye ilerici gençliğinin yığın örgütü olarak coşkuyla selâmlarız. 

Değerli Dostlar, 

Öncelikle şunu belirtmeme izin veriniz: Anayurt dışında, iki kat sömürü içinde olan siz Türkiyeli işçilerin ve öğrencilerin işçi sınıfının dünya görüşü ışığında sürdürdüğünüz savaşımı, bölgenizde düzenlediğiniz kitle eylemlerini ve kararlıkla sürdürdüğünüz yayınları ilgiyle izlemekteyiz. Örgütünüz İTİB'in örgütlenme konusunda attığı ileri adımlar, anayurttaki demokratik güçlerin savaşımıyla sıcak dayanışma içinde olması bizlere güç ve moral katmaktadır. Bu gözlemlerimizi diğer ulusal demokratik güçler de bizlerle paylaşmaktadırlar. Bu açıdan Genel Kurul'unuza çağrınızı kabul ederek katılmayı candan isterdik. 
Ancak sizlerin de bildiği gibi, hergün kKatmerleştirilen anti-demokratik baskılar bize bu olanağı vermedi. 

Dostlar, 

Sosyalist sistem, kapitalist ülkeler işçi sınıfı hareketi ve ulusal-sosyal kurtuluş savaşları... İşte bu üç bileşende odaklaşan dünya barış ve ilerleme güçleri, emperyalist-kapitalist sistem karşısmda hızla ileri adımlar atmaktadır. 

Ülkemizde son yaşanan olaylar, başını işçi sınıfımızın çektiği ileri demokratik düzen savaşımı yolunda elde edilen kalıcı başarılar, dünya çapında ilerici güçlerin kazanımlarının bir parçasıdır. 

Ülkemiz tarihsel bir dönemeç içindedir. Ya ileri demokratik bir düzen ya da faşizm... Bu iki seçenekten faşizme karşı olanları işçi sınıfımızın önerdiği UDC safları içinde hızla yerlerini almaktadırlar. Ama mevzilerin bu derece ayrıldığını göremeyenler, işçi sınıfının politik ve ideolojik önderliğini kabul etmeyen küçük burjuva sapık unsurlar ve de çeşitli ülkelerde olduğu gibi 


İŞÇİNİN SESİ 
Sahibi. 
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mesaj 


faşizmin yalnız sosyalistlerin degil, sosyal demokratların da azılı düşmanı olduğunu en son görenler UDC saflarına katılmakta ikircikli davranmaktadırlar. Fakat gerici—taşist MC'nin, UDC örgütlenme çalışmaları başladığı günden itibaren sürdürdüğü saldırılara, kara çalmalara karşın ÜDC'nin oluşturulma ve güçlendirilme çalışmaları ileri boyutlara varmıştır. 

Gençlik ve onun tek demokratik yığın örgütü olan İGD bu cephenin içindedir, sonuna kadar da içinde olacaktır. İşçi sınıfımız tarafından yapılan UDC çağrısının hemen ertesinde çağnya 23 şubemizle katılarak gençlik olarak işçi sınıfımıza omuz verdik. İGD üyeleri kendi çalışma ve öğrenim birimlerini "UDC'nin kaleleri” şekline dönüştürmek, kararsız genç yığınların bu cephede tek yumruk, tek yürek olması için savaşım ver- 


| meyi yarınımıza güvenle bakmak 
i için ertelenmez bir görev kabul 


etmektedir. Bu konuda İGD olarak tüm gücümüzü daha şimdiden seferber ettik. 

Evet Dostlar, 

En ağır baskı ve terör koşullarında sürdülülen sosyalizme açılan ileri demokratik düzen için verilen savaşım mutlak başarıya ulaşacaktır. Bu konuda yüzyılı aşkın süredir ekonomik, 57 yıllık politik savaşımını yiğitçe sürdüren işçi sınıfımıza güvenimiz sonsuzdur. 

Genel Kurulunuzun bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm savaşımına güç katmasını temenni eder, dostça selâmlarımızı iletiriz. 

Böyle bir günde tüm Türkiye ilerici gençliği sizlerle şu belgileri haykırmaktan kıvanç duymaktadır: 


Yaşasın İTİB! 
Sosyalizme Açılan İleri Demokratik bir Düzen İçin İleri! 
141—142'ye Hayır! 
İşçi Sınıfının Partisine Özgürlük! 
Yaşasın DİSK! 
Yaşasın UDC 
İlerici Gençler Derneği Genel Başkanı 
Ahmet Muhtar Sökücü 


56 Mansfield Rd. Ilford 
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